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In stilte komen we binnen en bereiden wij ons voor.

Muziek: Adagio d’Albinoni —T. albinoni

Opening (uit Psalm 62: 2,3)

Liturg : Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust, van Hem komt mijn
redding.

Allen :HIJ ALLEEN IS MIJN ROTS EN MIJN REDDING, MIJN BURCHT,
NOOIT ZAL IK WANKELEN.

Hymne: lied 543 vers 1,2 en 3

Psalmengebed: Psalm 40

Liturg : Haast U, o HEER, tot mijn hulp
Allen :EN WEES TOT MIJN REDDING GEREED.

Zingen : Psalm 40 vers 1

Lezen :Psalm 40:5-16

sGelukkig de mens 70ffers en gaven verlangt U niet,
die vertrouwt op de HEER brand- en reinigingsoffers vraagt U
en zich niet keert tot niet.

hoogmoedigen, Nee, U hebt mijn oren voor U

tot hen die verstrikt zijn in geopend

leugens. sen nu kan ik zeggen: ‘Hier ben ik,

) over mij is in de boekrol
sVeel wonderen hebt U verricht, geschreven.”

veel goeds voor ons besloten, sUw wil te doen, mijn God, verlang
HEER, mijn God. ik,

Niemand is te vergelijken met U!
Wil ik erover spreken, ervan
verhalen,

het is te veel om op te sommen.

diep in mij koester ik uw wet.

10Wanneer het volk bijeen is
spreek ik over uw



rechtvaardigheid, nu mijn zonden mij achtervolgen
ik houd mijn lippen niet gesloten, en ik geen uitweg zie,

U weet het, HEER. nu ze talrijker zijn dan de haren op
mijn hoofd

11Uw goedheid verberg ik niet in en de moed mij is ontzonken.

mijn hart,

maar ik getuig van uw trouw en 14Wil uitkomst brengen, HEER,

uw hulp. HEER, kom mij haastig te hulp.

In de kring van het volk verheel ik

niet 1sLaat beschaamd en vernederd

hoe liefdevol, hoe trouw U bent. worden

12U, HEER, wie mij naar het leven staan,

met schande terugwijken

U weigert mij uw ontferming niet,
wie mijn ongeluk zoeken,

uw liefde en uw trouw

zullen mij steeds bewaren,
16van schaamte verstommen

13 00k nu rampen mij omringen wie de spot met mij drijven.
talloos vele,

Zingen : Psalm 40 vers 7
Korte toelichting op de keuze van de tekst

Lezing: naar het evangelie van Lucas 6:12 t/m 19 Om te bidden

Op een van die dagen trok Jezus zich terug op de berg om tot God te bidden,
en Hij bracht de hele nacht door in gebed. Toen de dag aanbrak, riep Hij zijn
leerlingen bij zich en koos twaalf van hen uit, die Hij apostelen noemde:
Simon, aan wie Hij de naam Petrus gaf, diens broer Andreas, Jakobus en
Johannes, Filippus en Bartolomeds, Mattelis en Tomas, Jakobus, de zoon van
Alfels, en Simon, bijgenaamd de Zeloot, Judas, de zoon van Jakobus, en Judas
Iskariot, die een verrader werd.

Toen Hij met hen de berg was afgedaald, bleef Hij staan op een plaats waar
het vlak was. Daar had een groot aantal van zijn leerlingen zich verzameld,
evenals een menigte mensen uit heel Judea en Jeruzalem en uit de kuststreek
van Tyrus en Sidon. Ze waren gekomen om naar Hem te luisteren en zich van
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hun ziekten te laten genezen; ook degenen die gekweld werden door onreine
geesten werden genezen. De hele menigte probeerde Hem aan te raken
omdat er kracht van Hem uitging en Hij iedereen genas.

Stilte
Muziek : Sonata C-Dur Adagio — A. Corelli
Canticum : lied 158b

Gebeden
Liturg: Hoor ons bidden God en luister,
Allen: WEES NABIJ IN LICHT EN DUISTER.

- Avondgebed

- Voorbeden met gezongen responsie lied 368d
- Stilte

- Gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’

Avondlied : Lied 247:vers 1,3,4en5

Zegenbede

Liturg: Laten wij de HEER loven

Allen: EN GOD DANKEN.

Liturg: Zegene en behoede ons de barmhartige HEER.
Allen: AMEN (gezongen)

Muziek: Largo Espressivo — J.B. Loeillet

In stilte verlaten we de kerk
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